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23ste jaargang No. 23 Vrijdag 6 december 2024 

 
 

Meditatie 
 

 
Wees niet bang 

 
‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat 

grote vreugde betekent voor heel het volk’ (Lucas 2: 10) 
 
‘Wees niet bang’. Ik heb even geaarzeld om juist deze 
woorden, deze engelenwoorden, als uitgangspunt voor de 
meditatie te nemen. Immers, ik loop daarmee het risico dat u 
denkt dat ik niet met beide benen op de grond sta, dat ik net zo 
zweverig als die engel ben die deze woorden uitsprak, daar 
eens ooit in Bethlehem. Wees níet bang? Nou, ik ben wél bang, 
zult u zeggen. Bang over wat komen kan, immers nu ben je 
gelukkig, maar je vreest de dag die alles anders maken kan. 
Bang over het verloop van een ziekte of de levensvatbaarheid 
van je relatie. Een toekomst vol onzekerheid door wat de 
groten der aarde, de Herodessen en keizers van deze tijd, de 
Trumps, Musks en Poetins bekokstoven. Een woon-, asiel- en 
klimaatcrisis. En ook al ben je voor jezelf niet zo bang: hoe ziet 
de wereld en de toekomst van je (klein) kinderen er uit?  
Wees niet bang! Een engel uit de hemel komt het ons vertellen. 
En het moet ons ook wel verteld wórden, áángezegd worden, 
verkondigd worden, want het zou niet in ons hart zijn 
opgekomen.  
Een engel uit de hemel kwam het ons in die donkere nacht 
vertellen. Maar het gaat in die boodschap niet over de hémel, 
dat dáár geen angst is, dat dáár vreugde is. Nee, het gaat over 
deze aarde, het gaat over ons bestaan, over óns leven.  
Maar waarop baseert die engel zijn woorden, waar haalt ie 
toch het lef vandaan om zoiets te zeggen? Nou, híerom:  
Omdat er een Redder is geboren, de Messias, de Heer. Een 
Rédder. ‘Wees niet bang’, déze boodschap wordt je aangezegd, 
een boodschap die onlosmakelijk verbonden is aan de komst 
van de Redder, het Kind in de kribbe. Het is misschien wel de 
beste samenvatting van de hele bijbel en als iemand aan jou 
vraagt wat het voor jou nou betekent dat je christen bent, dat 
je de naam van Christus draagt, dan is misschien wel het 
mooiste dat je kunt en mag zeggen dat je niet bang hoeft te 
zijn.  
Het is dé boodschap die gehoord mag worden in een onzekere 
tijd, een tijd waar velen zoeken naar houvast, naar grond onder 
de voeten, een boodschap voor heel het volk. Niet de 
stampende laars, niet de met bloed besmeurde kleren hebben 
het laatste woord.  

Zie verder pag. 3 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za.  7 dec. Psalm 126 
 
Zo.  8 dec.  2 Petrus 3:1-9 Tweede advent 
Ma. 9 dec. 2 Petrus 3:10-18 
Di.  10 dec. Psalm 50 
Wo.  11 dec.  Jesaja 35:1-10 
Do.  12 dec.  Psalm 64 
Vr.  13 dec. Sefanja 3:1-8 
Za.  14 dec. Sefanja 3:9-13 
 
Zo.  15 dec.  Sefanja 3:14-20 Derde advent 
Ma.  16 dec.  Psalm 44:1-9 
Di.  17 dec.  Psalm 44:10-27 
Wo.  18 dec.  Lucas 1:1-25 
Do.  19 dec. Lucas 1:26-38 
Vr.  20 dec.  Psalm 145 
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Zondag 8 december 2e Advent 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede, doopdienst 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Arjan Veurink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Gerrit Jan Hekman  
 Marry Hekman 
 Wim Schuurman  
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Herbert Kippers 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Pand25 Samen kerk 
09.30 uur: 10-erDienst  
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Gerrit Beniers 
Gastdame/-heer: Gerrit Beniers  
 Jennie Beniers 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastheren: Dhr. G. Welink 
 Dhr. J. Slotman 
 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 13 dec. 18.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 13 dec. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 15 december 3e Advent 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Rijk Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Henk Veurink  
 Jennie Veurink  
 Diny Willems 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Mw. H.J. van Herk-Berkhof, 
 Nijverdal 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Margriet Hierink 
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen 
 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Marinus Dunnewind 
Gastheren: Marinus Dunnewind  
 Alex Schuurman 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Mw. Ds. P.A. Eigenhuis-de Kool,  
 Lemele 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. T. Post-Halma 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Mw. M. van Lenthe 
 Dhr. R. Robijn 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J.S. de Greef 
Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 20 dec. 18.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 20 dec. 19.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
 
 

Kerkdiensten 
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Bij de diensten 
 

 
Adventsproject kindernevendienst ‘Help jij mij hopen?’ 
In zowel de Gereformeerde kerk als de Hervormde gemeente 
werken we tijdens Advent bij de kindernevendienst aan het 
thema ‘Help jij mij hopen?’. 
In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt.  
We horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en we delen 
onze hoop met elkaar.  
Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de 
kinderen, maar voor de hele gemeente. Met jong en oud 
helpen we elkaar hopen. Elke week staat er dan ook een 
specifieke vraag centraal. Een vraag met veel antwoorden. Jong 
en oud mag vertellen waar zij hoop van krijgen, waar zij blij van 
worden. 
 
8 december | Tweede advent 
Lucas 3:1-6 / Hoor je dat? 

Er klinkt een stem in de 
woestijn: Johannes vertelt de 
mensen dat ze zich moeten 
laten dopen en tot inkeer 
moeten komen. Zo kunnen 
mensen een nieuw begin met 
God maken.  

Vraag: wie is belangrijk voor jou? 
 
15 december | Derde advent 
Lucas 3:7-18 / Wat kan ik doen? 

Johannes vertelt wat mensen 
kunnen doen. Als je twee stel 
kleren hebt, kun je er één 
weggeven. Tollenaars moeten 
niet te veel geld vragen en 
soldaten moeten geen 
verkeerde dingen doen. 

Zo kan iedereen iets doen om Gods koninkrijk zichtbaar te 
maken. Vraag: welke dingen vind jij fijn om te doen? 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
8 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Bloemenfonds / zending 
 
15 december 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Ouderenwerk  
  Hervormde gemeente en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
8 december: Onbekend 
15 december: Onbekend 
 
Kinderoppas 
Ommen 
8 december: Jennie Dankelman 
  Sandra Hulsman 
15 december: Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman  
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
8 december 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
15 december 
Ommen 
1ste Collecte:  Algemeen Christelijke  
   Doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Algemeen Christelijke 
  Doeleinden 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
8 december: Marijke van Harten 
15 december: Nelleke Heijink 
 
Witharen 
8 december: Marrie Noordegraaf 
 
 
 

Vervolg meditatie 
 

 
Wij hebben geen onverschillige God, ergens hoog en heilig in 
de hemel. In de komst van dit Kind ging Hij dwars in tegen alle 
onverschilligheid, dwars tegen alle eenzaamheid, dwars tegen 
alle doemdenken, dwars tegen alle verwarring en verharding 
van onze tijd in, dwars tegen de ángst in. Een Kind met een 
belofte: Het komt goed, de redding is nabij, de Reddér is nabij 
en daarom, alleen dáárom: Wees niet bang, want Ik ben bij je!  

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Zondag 24 november zijn in de eredienst de namen genoemd 
van gemeenteleden die zijn overleden in het kerkelijk jaar 
2023-2024. Zowel in de eredienst als ook nu, herdenken wij 
hen in eerbied en wij zullen hun namen niet vergeten. 
 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
Mw.. J.H. de Ruiter-Kremer 
Mw. J.G. Veneberg-Makkinga 
Mw. E. v.d. Wal-Ganske 
Mw. A. Brus-Bouwman 
Dhr. K.A. Vegter 
Dhr. P. Achterberg 
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Dhr. J. Dubbink 
Dhr. W. Menzo 
Mw. H.J. Langevoord-Frederiks 
Mw. H. Paarhuis-Poelarends 
Mw. H. Schrijver-Olthof 
Dhr. D. den Uijl 
Dhr. W. van Lenthe 
Dhr. R. Lanjouw 
Mw. J.E. Ruiter-Luijmes 
Dhr. H. Dijkstra 
Mw. G. Weenink-Oegema 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Advent is een tijd van verwachting en hoop. Daarom was op  
1 december in de Jonge gezinnendienst het thema ook ‘vol 
verwachting’. Het thema voor de gehele adventsperiode is: 
‘Help jij mij hopen?’. Wij lezen verhalen uit het Lucasevangelie 
die, hopelijk, onze hoop en verwachting kunnen voeden. 
 

Meeleven 
Wij weten ook van de langdurig zieken in de tehuizen of thuis. 
De decemberdagen voelen dan soms extra zwaar. Wij wensen 
allen de nabijheid van liefdevolle mensen en van onze Heer en 
Heiland toe. 
 

Zij die ons voor gaan 
Op donderdag 21 november is in de leeftijd van 62 jaar 
overleden, Engbert Schaapman. De afscheidsdienst vond plaats 
in De Kabou te Nieuwleusen. Engbert werd aansluitend ook op 
de begraafplaats van Nieuwleuzen begraven. 
Wij wensen en bidden Janny, de kinderen en allen die om het 
heengaan van Engbert rouwen, de nabijheid van onze Heer en 
Heiland toe. Een in memoriam volgt in het volgende kerkblad. 
 

Tot Slot … 
Het woord Advent bestaat uit de Latijnse woord ad (naar toe) 
en venire (komen). Er komt iemand naar ons toe, er komt 
iemand op ons af. Hier wordt één van die rode draden van het 
Christelijke geloof zichtbaar. God niet een god die ergens ver 
weg op zijn troon blijft zitten, maar God komt naar ons toe. Dat 
heeft God altijd al gedaan, maar het Kerstverhaal onderstreept 
dat nog eens nadrukkelijk. Wat doen wij als iemand op ons af 
komt? Groeten wij, steken wij een hand uit en/of omarmen 
wij? Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J.F. Hoogstede 
  dshoogstede@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: zaterdag vrije dag 
 
 

Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Doopdienst 
D.V. worden op 8 december in Ommen de volgende kinderen 
gedoopt:  
Rogier van Renselaar, zoon van Daan en Jacolien  
Floris Touwen, zoon van Ferdinand en Ellen  
Justin Mooijers, zoon van Bertwin en Henriët 
 

Bijbelgesprekskring 
D.V. komen we bij elkaar op donderdag 12 december Het 
onderwerp is: ‘Hoe werkt God ook in het verborgene?’ In de 
Bijbel staan verhalen waarin God niet letterlijk genoemd wordt 
(zelfs een heel Bijbelboek, namelijk Esther), terwijl toch 
duidelijk wordt dat God wel handelt. In ons leven kunnen wij 
niet altijd of misschien zelfs vaak niet aanwijzen wat Hij doet. 
Hoe kunnen we vanuit de Bijbel groeien in vertrouwen dat Hij 
als Koning heerst, ook als wij het niet altijd direct merken? Van 
harte welkom om 19.30 uur in Pand25.  
 

Ontmoetingsavond 25 t/m 40-jarigen 
Het onderwerp voor de volgende keer is ‘rust’. In één van de 
volgende nummers van het kerkblad schrijf ik wat meer 
hierover. Over de datum wordt nog even overlegd. De 
bedoeling is om een avond in januari te plannen. 
 

Tot slot 
In november heb ik in Garstenkamp, Hamsgoren, Smitstraat en 
Wilhelminastraat collecte gelopen voor Kerk in Actie, voor 
kinderen in Oekraïne. Mooi om te zien hoe vriendelijk 
verschillende mensen waren. Ik ben huis bij huis langsgegaan 
en heb een paar mensen herkend (er wonen best wat 
gemeenteleden in deze straten), maar ken nog lang niet alle 
namen en gezichten. Namens Kerk in Actie hartelijk dank voor 
het geven. Het volgende zeg ik met een knipoog: mocht je 
gedacht hebben: ‘Wie was toch die ontzettend vriendelijke 
collectant?’ dan weet je nu wie er aan de deur is geweest. 
Inmiddels is de adventstijd aangebroken. Van oudsher is dat 
een tijd van bezinning en bekering. Je zou het bijna vergeten bij 
alle luxe die over je heen komt in de decembermaanden. Dat 
zou jammer zijn, want het is juist goed om erbij stil te staan dat 
je de Verlosser nodig hebt. Zoals Israël verlangde naar Licht in 
de duisternis, naar de Heiland, zo zijn wij geroepen ons voor te 
bereiden op Zijn komst. 

Ds. Jos Hoogstede 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Huwelijksjubilea 
Op 30 november was het 50 jaar geleden dat Derk en Hennie 
Makkinga-Bril elkaar het ja-woord gaven. Een gouden mijlpaal! 
17 december is de dag dat Jan en Tiny Paarhuis-Veurink hopen 
te vieren dat ze 60 jaar getrouwd zijn. 
Wij feliciteren beide echtparen van harte met deze heuglijke 
dag en wensen hen Gods blijvende zegen toe! 
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Pub Quiz 
Op dit moment zijn er nog 4 plaatsen over voor groepen van  
2-6 personen die aan de Pub Quiz van 31 januari om 20.00 uur 
in De Kern willen meedoen. 20 groepen is het maximum. 
Aanmelding is mogelijk tot 1 januari bij ondergetekende. 
 

Vooraankondiging Elvis dienst op 12 januari 
Het zou jammer zijn als je dit te laat hoort en al andere 
afspraken hebt gemaakt. Daarom: 
Op zondag 12 januari 2025 zal er om 19.00 uur een speciale 
Elvis-kerkdienst gehouden worden in de Gereformeerde kerk. 
Ds. Fred Omvlee, in het dagelijks leven geestelijk verzorger in 
een verpleeghuis, was 22 jaar dominee bij de marine, is Elvis-
fan en organiseert al ruim 22 jaar Elvis-kerkdiensten.  
In de Elvis-kerkdienst horen we het levensverhaal van Elvis met 
enkele van zijn grootste hits en we horen en zingen samen veel 
Elvis-gospels: het is verder ook 'gewoon' een kerkdienst met 
toepasselijke bijbellezing en gebed. Muzikale ondersteuning is 
er door onze eigen Henk Ruiter. Na afloop is er koffie en 
gelegenheid tot ontmoeting. 

Ds. Kest Jelsma  
 
 
 

Wijk 2 
 

 
Predikant: Ds. J.S. de Greef 
  dsdegreef@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: dinsdag vrije dag 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op derde advent hoop ik weer voor te gaan in Witharen. We 
lezen dan woorden uit Jesaja 35 over de woestijn die zal 
bloeien als een lelie en uit Lukas 1 het verhaal van de geboorte 
van Johannes de Doper.  
In december heb ik vakantie. Op 1 januari ga ik weer voor in de 
Nieuwjaarsdienst. 
 

Speeddates 
De eerstvolgende mogelijkheid voor kennismakingsgesprekken 
van 20 minuten is op maandag 16 december tussen 19.30-
22.00 uur in De Kern. Aanmelden voor een gesprek kan op de 
intekenlijst bij de ingang van de grote zaal van De Kern of door 
een appje of mailtje naar mij te sturen.  
 

Tot slot 
Deze keer maar een kort stukje van mijn kant.  
Als na 31 december ds. Wim den Braber stopt als bijstand in 
het pastoraat in wijk 2 zal ik waarschijnlijk regelmatig meer te 
vermelden hebben. 

Hartelijke groet, 
Ds. Hans de Greef 

 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 
 
 
 

 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
En we kijken terug op twee mooie kennismakingssessies in 
Nijenhaghen en Oldenhaghen, waar ds. Hans de Greef zich 
voorstelde. Hij zal daar ook mee gaan doen in het kader van de 
weeksluitingen in 2025. 
 
Onder de berichten van de Gereformeerde kerk vindt u een 
bericht van de  Kleine Kerkenraad over het Ouderenpastoraat 
vanaf 1 januari 2025. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! jongerenwerker 
 

 
Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst 
  jongerenwerker@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: wo en do in Pand25 
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PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 
Agenda PaKaN! activiteiten  

Datum + tijdstip Wat Waar 

Elke 

zondagochtend 

Kindernevendienst 

en kinderoppas 

Meerdere kerken 

Vrijdag  

6 december 

18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  

‘Een vrolijk geluid’ 

 

De Kern, 

bovenverdieping  

Vrijdag  

6 december 

19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen  

(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

Zondag  

8 december 

09.30-10.30 uur 

Bible Basics 

(basiskennis Bijbel) 

(groep 7 en 8) 

Pand25 

(Brugstraat 25) 

Zondag  

8 december 

09.30-11.00 uur 

Tienerdienst  

(12-18 jaar) 

Pand25 

(Brugstraat 25) 

Dinsdag  

10 december 

19.00-20.00 uur  

Wikiclub Witharen/ 

Vinkenbuurt  

(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 

Witharen 

Woensdag  

11 december 

19.30-20.30 uur 

Catechisatie  

(15-17 jaar) 

Pand25 

(Brugstraat 25) 

Vrijdag  

13 december 

19.15-20.15 uur 

Club N-joy Ommen  

(groep 5 t/m 8) 

De Kern, Kelder 

Maandag  

16 december 

19.00-

20.00/20.30 uur 

Catechisatie  

(12 t/m 15 jaar) 

De Kern 

Dinsdag  

17 december 

19.00-20.00 uur 

Wikiclub Witharen/ 

Vinkenbuurt  

(groep 5 t/m 8) 

Gebouw Irene, 

Witharen 

Vrijdag  

20 december  

18.30-19.15 uur 

Kinderkoor  

‘Een vrolijk geluid’   

 

De Kern, 

bovenverdieping  

Vrijdag  

20 december 

19.00-20.00 uur 

Tienerclub  

(12 t/m 15 jaar) 

Pand25 

(Brugstraat 25) 

 
Tijd kindernevendienst na 1 januari 2025 
Vanaf 1 januari 2025 komen de kinderen niet meer gelijk na de 
preek in de kerk terug. De ervaring leerde dat zij dan meteen 
graag dingen willen laten zien en willen vertellen. Iets wat niet 
goed kon, vanwege het gebed (en soms afkondiging van 
overlijden) dat meteen volgt. Om ook de leiding iets meer tijd 
met de kinderen te geven wordt de tijd iets verlengd en komen 
de kinderen dan tegelijk de kerk weer in met de 
oppaskinderen.  

Namens de leiding, Anja Exel 
 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 

Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
01-12 Mw. T. Heutink-Bosscher 
 Familie Pasman 
 
Vinkenbuurt 
24-11 Fam. Hendriks 
01-12 Dhr. E. van Eerde. Stenenbrug 3, Witharen 
 
Gereformeerde kerk 
03-11 Dhr. H. Tibben 
06-11 Mw. N. Gerrits-Reints 
10-11 ‘t Vlierhuis 
17-11 Mw. B. Slotman-Fransen 
24-11 Mw. H. v.d. Veen-Baarslag 
24-11 Mw. J. Geerts-Keizer 
 
Witharen 
17-11 Hans en Ronald 
24-11 Dhr. J. Horsman 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Bericht van de regiegroep Gereformeerde kerk en Hervormde 
hemeente 
Op 9 en 10 september is in beide kerken een gemeenteavond 
georganiseerd met betrekking tot een mogelijk samengaan van 
beide kerken. Op die avond is aangegeven hoe beide 
kerkenraden het fundament zien waarop een eventuele 
nieuwe gemeente gebouwd zou kunnen worden en de 
onderwerpen die in het proces aandacht moeten hebben.  
Ook is die avond een werkblad verstrekt waarop de aanwezige 
gemeenteleden de mogelijkheid werd geboden hun wensen, 
alternatieven of bedenkingen met betrekking tot het proces 
weer te geven. 
De regiegroep heeft de uitkomst van de werkbladen 
geanalyseerd: 
1) Allereerst is er een overgrote meerderheid die 
 aangeeft positief gestemd te zijn over wat is 
 gepresenteerd en op basis hiervan de gesprekken 
 tussen beide kerken voort te zetten. Wel is binnen de 
 Hervormde gemeente een zekere mate van 
 voorzichtigheid en gereserveerdheid waar te nemen.  
2) Uit de werkbladen bleek dat een aantal onderwerpen 
 in het proces aandacht moeten krijgen. Het gaat 
 daarbij om: 
 -het aanscherpen van het geformuleerde fundament; 
 -hoe krijgen de verschillende geloofsbelevingen een  
  plaats in de nieuwe kerk, zodat iedereen zich thuis  
  voelt (inclusiviteit); 
 -hoe gaan we het ‘samen vieren’ vormgeven; 
 -hoe willen we kerk zijn in de toekomst; 
 -financiën, gebouwen en beheer; 
 -betrek de jeugd bij het proces. 
 
De regiegroep heeft naar aanleiding van bovenstaande punten 
het opgestelde document, dat op 10 september is besproken, 
aangepast. De kerkenraad van beide kerken heeft ingestemd 
met deze toevoegingen. Op de gemeenteavond op  
19 november in de Hervormde kerk en op 20 november in de 
Gereformeerde kerk is deze informatie met de aanwezige 
gemeenteleden gedeeld. Daarnaast heeft de regiegroep een 
voorstel bij de kerkenraden neergelegd met betrekking tot het 
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‘samen vieren’ en hoe om te gaan met de verschillende 
stromingen binnen PKN-Ommen (inclusiviteit). Ook hieraan 
hebben de kerkenraden hun goedkeuring gegeven. 
 
Niet iedereen was in de gelegenheid om de genoemde 
gemeenteavonden bij te wonen. Reden waarom we hieronder 
zullen aangeven wat er is besproken. 
 
Aanpassingen 
Het document dat op 9 en 10 september is besproken wordt 
aangescherpt. Het gaat daarbij met name om het 
geformuleerde fundament en het toevoegen van een aantal 
gespreksonderwerpen. 
Het geformuleerde fundament was: 
‘Wij zijn en blijven een voluit Christus belijdende kerk. Jezus 
Christus, Zoon van God, onze Verlosser. En tegelijk zijn we als 
mensen verschillend, ook in ons geloof. Hoe we dat invullen, 
hoe we dat vorm geven, hoe we dat beleven (en willen 
beleven). Soms staan de standpunten lijnrecht tegenover 
elkaar en toch willen we een eenheid vormen op dit 
fundament.’ 
Het aangescherpte fundament luidt:  
‘Wij zijn en blijven een protestants christelijke 
geloofsgemeenschap met de Bijbel als fundament. Daarin komt 
de Drie-enige God tot ons. God, de Vader en Schepper van het 
leven, Jezus Christus, Zoon van God, onze Verlosser. En de 
Heilige Geest die in ons woont en werkt.  
En tegelijk zijn we als mensen verschillend. Op grond van 
dezelfde Bijbel maken we verschillende keuzes. Hoe we ons 
geloof invullen, hoe we dat vorm geven, hoe we dat beleven 
(en willen beleven). Soms staan de meningen en ideeën 
lijnrecht tegenover elkaar (en soms hebben we nog niet eens 
echt een mening) en toch willen we een eenheid vormen. Op 
dit fundament, een thuis voor iedereen. Voor wie het precies 
weet en voor wie nog vragen heeft. Voor wie gekozen heeft en 
voor wie nog zoekende is.’ 
Dit is het fundament van waaruit we willen gaan werken, 
mocht in de loop van de tijd blijken dat een aanpassing van de 
tekst nodig is, dan zal daar aandacht voor zijn. 
 
Gespreksonderwerpen 
Daarnaast is een aantal (extra) gespreksonderwerpen aan het 
document aangescherpt / toegevoegd. Het gaat daarbij om het 
wennen aan en het kennen van elkaar (vertrouwen, thuis 
voelen), bouwen aan vertrouwen. Inclusiviteit, hoe gaan we om 
met verschillende geloofsbelevingen en de verschillende 
wensen. Hoe willen we kerk zijn in de toekomst. Daarnaast zal 
er gedurende het proces ook aandacht zijn voor de stem van 
de jeugd en jongeren. Financiën, gebouwen en beheer pakken 
we als één onderwerp op. 
 
Vervolg van het proces 
Samen vieren centrum Ommen en Vinkenbuurt/Witharen 
Vanaf 1 januari 2025 gaan we een aantal keren samen vieren, 
zowel in de kerken in het centrum van Ommen als in 
Vinkenbuurt en Witharen, 8 keer in totaal. Er komt een 
(tijdelijke) werkgroep die 6 van de 8 diensten gaat 
voorbereiden. In deze diensten staat ontmoeting, toerusting en 
verkennen centraal. We gaan op zoek naar een ‘echte’ 
samenkomst, een plek voor iedereen. Waarom vieren we, hoe 
kun je vieren, wat werkt en hoe komen we tegemoet aan de 
verschillen? Het is een samen onderweg gaan, een gelegenheid 
om meer naar elkaar te groeien. 
De data die we op het oog hebben zijn 1 januari (deze dienst 
stond al op het rooster als gezamenlijke dienst), 2 februari,  
2 maart, 30 maart, 20 april, 25 mei (deze dienst stond al op het 
rooster als gezamenlijke dienst), 29 mei en 8 juni. Waar de 
verschillende diensten zullen worden gehouden, zal worden 
afgestemd met de (tijdelijke) werkgroep. 

Het streven is dat bij deze diensten een predikant van beide 
kerken meewerkt aan de dienst. Na deze diensten zullen we 
evalueren hoe verder te gaan.  
De gemeenteleden die zich eerder hadden opgegeven om mee 
te denken/helpen bij dit thema zullen later worden 
uitgenodigd voor een bijeenkomst op 11 december. Wilt u zich 
nog aanmelden voor deze werkgroep, dan kunt u zich opgeven 
bij de scriba van de kerk. De regiegroep streeft naar een 
evenwichtige samenstelling van de werkgroep. Bij een 
overschot aan aanmeldingen zullen we een keuze maken. 
Voorwaarde is dat leden van de werkgroep willen meewerken 
aan het gesprek over verder samen, samen verder van beide 
kerken. Daarvoor is deze werkgroep namelijk in het leven 
geroepen. Niettemin, wees gerust kritisch en scherp, daar is 
alle ruimte voor.   
 
Inclusiviteit 
Hoe krijgen de verschillende geloofsbelevingen een plaats in de 
nieuwe kerk zodat iedereen zich thuis voelt. In het eerste 
kwartaal van 2025 bereidt de regiegroep een concept notitie 
voor die de uitgangspunten stelt (kader) voor inclusiviteit. Deze 
notitie willen we dan met elkaar bespreken en concreet 
maken. Inclusiviteit is niet iets dat je met een notitie regelt. Het 
is een ‘cultuur’ waarin je elkaar ruimte geeft, respecteert én 
elkaar ontmoet. De notitie is vooral een vertrekpunt van 
gesprek.  
 
Vernieuwing, toekomst en jeugd 
Vanaf het tweede kwartaal (april) willen we met deze 
onderwerpen aan de slag gaan. Hoe precies weten we nu nog 
niet. Hetzelfde geldt voor financiën, gebouwen en beheer. 
Ofschoon het CvK van beide kerken onderling overleggen, komt 
dat later aan de orde. Het is de wens om eerst wat nader tot 
elkaar te komen en daarna de meer zakelijke aspecten te 
bespreken. We kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk aan bod 
laten komen. 
Het pastoraat en diaconaat van beide kerken gaan in het  
1e halfjaar 2025 met elkaar in gesprek (wennen en verkennen). 
Hier zou een mooie samenwerking kunnen ontstaan, ongeacht 
de uitkomst van het gesprek over verder samen of samen 
verder gaan. 
 
Tot slot 
Er zijn veel geluiden dat het gesprek over samengaan verder 
moet gaan, maar er zijn ook geluiden van gemeenteleden die 
liever een ander besluit hadden gezien. Er zijn mensen die zich 
zorgen maken over de onderlinge verschillen, over de grootte 
van de ‘nieuwe’ gemeente, over nieuwe keuzes die gemaakt 
gaan/moeten worden.  
We hopen van harte dat juist ook deze mensen ons allen 
scherp houden als het gesprek verder gaat. We hopen dat zij 
begrijpen dat een ruime meerderheid verder wil met het 
gesprek over samengaan. We hopen dat u/jij ervaart dat we 
uw/jouw zorgen oprecht vinden, maar tegelijk niet de doorslag 
kunnen geven. Daarom hopen we dat u en jij aangehaakt blijft, 
juist ook mee wil praten over de belangrijke onderwerpen. Zo 
kan ook uw en jouw inzicht verwerkt worden in het ontwerp 
van de nieuwe gemeente. Of u/jij nu voor of tegen het gesprek 
over samengaan bent, heb respect voor elkaar en geef elkaar 
de ruimte waarbij het fundament de basis is. Zo blijven we 
verbonden en zoeken we samen naar het best mogelijke 
besluit.  
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, we 
staan u graag te woord. 

Namens de regiegroep, 
Gerko Warner, voorzitter Gk 

Marinus Dunnewind, voorzitter 
 
18 december Koor ‘Zingen maakt blij’. 
Het overdagkoor ‘Zingen Maakt Blij’ gaat dan zingen in de 
kerkzaal van de Gereformeerde kerk van 10.15 uur tot ca 11.00 
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uur. Naast wat koorstukken is er gelegenheid voor het samen 
zingen van de traditionele kerstliederen. Zing met ons mee. Er 
zijn geen kosten aan verbonden, een vrije gift is welkom. 
Van 11.00 uur tot 11.30 uur is er gezamenlijk koffiedrinken in 
De Kern. 
 
19 december Kerstfeest in Oldenhaghen 
Dan wordt er weer Kerstfeest gevierd in Oldenhaghen! De 
voorganger deze middag is ds. Jos Hoogstede. Verder werkt het 
Cbtb Regiokoor mee. Wij hopen op een mooie middag met veel 
bezoekers. De middag begint om 14.30 uur. 
 
22 december Lessons and Carols (4e zondag van Advent) 
om 19.00 uur in de Hervormde kerk  
Deze Lessons en Carols zijn ontstaan uit een traditie in 
Engeland, bedoeld om de reguliere kerkdienst wat 
toegankelijker te maken zodat meer mensen de dienst gaan 
bijwonen. Met medewerking van: Kamerkoor Salland, o.l.v. 
Henk Ophoff. Organist: Marin van Heerde. 
Voorganger in deze dienst: ds. Henry Dorgelo 
Na de dienst wordt u een kop koffie / thee aangeboden en kunt 
u napraten met de medewerkers over deze dienst. 
De toegang is gratis, maar aan de uitgang wordt een collecte 
gehouden ter bestrijding van de onkosten. 
 
Kerstpakkettenactie 
Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een 
kerstpakket van hun werkgever. Soms is het een nuttig pakket, 
soms ook komt het onder in de kast te liggen en denkt u: wat 
moet ik hier nu mee? Behoort u tot deze laatste groep, of 
misschien ook wel tot de eerste groep, dan willen wij u 
attenderen op onze actie. In de Ommer samenleving zijn veel 
mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen 
gebruiken. Als diaconieën willen wij hen graag helpen in de 
vorm van een kerstpakket. U kunt ervan op aan dat wij discreet 
met uw pakket omgaan. Naast kerstpakketten is het ook 
mogelijk om boodschappen in te leveren. Het gaat hierbij om 
houdbare producten als koffie, thee, blikken/potten soep en 
groenten, knakworstjes, stuk zeep/doucheschuim, mooie 
kaars. 
 
Inlevermogelijkheden: 
Hervormde kerk, kerkelijk bureau Kerkstraat 5, 
maandag 9 december t/m vrijdag 13 december van 09.00 uur 
tot 12.00 uur. Jan Companje.  
 
Kerk Vinkenbuurt, zondag 8 en 15 december en  
maandag 9 t/m vrijdag 13 december bij Dick Reurink. 
 
Voor de Gereformeerde kerk bij De Kern van 8 t/m13 
december tijdens openingstijden (de beheerder is op de 
hoogte) de kerstpakketten/boodschappen kunnen in de 
consistorie gezet worden. 

De diaconieën 
 
Op zoek naar nieuwe leden Classicaal College (CCBB 
Overijssel-Flevoland) 
Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken 
Overijssel-Flevoland zoekt nieuwe leden voor het College.  
Wat houdt deze taak in? 
- Toezien (vanuit de kerkorde) op de vermogensrechtelijke 
 aangelegenheden van de gemeente en de diaconie 
 (beoordeling van jaarrekeningen en begrotingen van 
 gemeente en diaconie en het beoordelen van de financiële 
 situatie van de gemeente bij het beroepen van een 
 predikant.) 
- Afgeven van verklaringen bij het doen van sommige 
 rechtshandelingen door gemeente en/of diaconie.  
- Adviserende rol bij beleggingen door het goedkeuren van 
 belegginsstatuten van gemeenten en diaconieën met 
 beleggingen.  

- Adviserende rol bij een mogelijke conflictsituatie of bij 
 ernstige financiële problemen.  
- Ondersteunen van kerkenraden / colleges van 
 kerkrentmeesters en colleges van diakenen bij het maken 
 van keuzes op financieel terrein.  
Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met  
Hetty de Lange ( geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl) of met 
Gerry Westerhof ( herv-scriba@pkn-ommen.nl). 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Temperatuur kerk 
Vanaf heden is de temperatuur in de kerk verhoogd van  
16 naar 18 graden. Om hier zoveel mogelijk profijt van te 
hebben zal vanaf zondag 1 december de in- en uitgang aan de 
orgelkant niet meer gebruikt worden. Dit zal in eerste instantie 
gelden tot de eerste zondag in april 2025. 

R.W. Stobbelaar. 
 
Begroting 2025 Diaconie  
In de vergadering van het College van Diakenen van 1 oktober 
is de begroting 2025 van de diaconie goedgekeurd. De 
kerkenraad gaf haar goedkeuring in de vergadering van  
20 november jl. De diaconale begroting 2025 sluit met een 
nadelig saldo van € 6.250. Dit begrote nadelige saldo komt ten 
laste van het eigen vermogen. Onderstaand worden de 
begrotingscijfers gecomprimeerd weergegeven: 

Omschrijving Begroting Begroting Rekening  

 2025 2024 2023 

Opbrengsten en Baten       

Opbrengsten rente en 
dividenden 4.252 1.811 2.140 

Opbrengst levend geld 6.600 6.417 6.907 
Door te zenden collecten 
en giften 6.570 7.360 11.344 

Totaal baten 17.422 15.588 20.391 

        

Uitgaven en Kosten       
Verplichtingen/bijdragen 
aan andere organen  2.141 2.368 2.368 
Kosten beheer, 
administratie en archief    505    492       31 
Rentelasten en 
bankkosten    290    420    297 

Diaconaal werk plaatselijk 7.763 5.938 4.951 
Diaconaal werk regionaal 
en landelijk 1.403  260 2.650 
Diaconaal werk 
wereldwijd 5.000 5.000 5.000 
Afdrachten door te 
zenden collecten en 
giften 6.570 7.360 11.344 

Totaal lasten 23.672 21.838 26.641 

 Incidentele baten      40.000 

Resultaat (t.l.v/t.g.v. 
 de algemene reserve) -6.250 -6.250 33.750 

    
Het basisprincipe van de diaconie is dat alle middelen, die in de 
loop van het jaar worden ontvangen in hetzelfde jaar ook weer 
mogen worden uitgedeeld aan plaatselijke, landelijke- en 
buitenlandse diaconale doelen. Dit basisprincipe kent twee 
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uitzonderingen, waardoor het nadelig resultaat ontstaat. 
Daarbij gaat het om de volgende zaken: 

In de begroting wordt rekening gehouden met de 
mogelijkheid om collectes en giften voor noodhulp bij 
rampen te verdubbelen met maximaal € 5.000 totaal 
per jaar.  
Daarnaast wordt jaarlijks € 1.250 uit het eigen 
vermogen besteed aan lokale diaconale doelen. 

Een volledig exemplaar van de begroting inclusief toelichting 
ligt ter inzage voor gemeenteleden bij het kerkelijk bureau 
tijdens de openingsuren tot en met donderdag 12 december 
a.s. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die 
sturen naar de penningmeester,  klaasvanhulst@planet.nl, 
tot en met vrijdag 13 december . 

Klaas van Hulst, penningmeester diaconie 
 
Begroting 2025 College van Kerkrentmeesters 
Hierbij de verkorte begroting voor 2025, zoals deze door het 
College van Kerkrentmeesters is opgesteld en is goedgekeurd 
in de Kerkenraadsvergadering van 20 november jl. 
Het resultaat over 2025 is begroot op een verlies van € 93.796. 
De opbrengsten gaan omhoog naar € 366.000, vooral door 
ontvangen huren en rente. 
De kosten zijn ‘lopende’ kosten zonder bijzondere uitgaven. 
In de personele kosten zijn opgenomen de kosten voor  
2 predikanten, een bijdrage in de kosten van een kerkelijk 
werker en verdere personele kosten voor kosters en een 
administratief medewerker (Pastoraat en Salarissen en 
vergoedingen). 
De personele kosten stijgen komend jaar naar aanleiding van 
door PKN afgesproken salarisverhogingen. De bezetting daalt 
door de pensionering van de administratief medewerker. 
De overige kosten zijn vrijwel onveranderd. 
 

Omschrijving Begroting  
2025 

Begroting  
2024 

Rekening  
2023 

Opbrengsten    

Opbrengsten 
onroerende zaken 

32.500 29.600 150.834 

Opbrengsten rente 40.000 17.500 23.457 

Opbrengsten 
levend geld 

293.500 298.000 306.091 

Totaal Opbrengsten 366.000 345.100 306.091 

    

Kosten 2024    

Kerkelijke 
gebouwen 

54.100 51.200 136.120 

Niet-kerk. 
gebouwen 

2.000 2.000 162.172 

Pastoraat 241.796 224.250 173.755 

Kerkdiensten en 
activiteiten 

22.500 27.500 37.575 

Bijdragen aan 
andere organen 

21.900 22.700 21.575 

Salarissen en 
vergoedingen 

88.200 110.400 115.455 

Beheer en 
administratie 

28.100 27.800 12.406 

Rentelasten/ 
bankkosten 

1.200 1.200 941 

Totaal Kosten 459.796 467.050 659.681 

    

Resultaat Verlies  93.796 121.950 179.299 

 
De begroting ligt ter inzage voor gemeenteleden bij het 
kerkelijk bureau tijdens de openingsuren, tot en met 
donderdag 12 december a.s. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. de begroting 
2025, dan kunt u deze richten aan de penningmeester,  

 herv-penningmeester-cvk@pkn-ommen.nl, tot en met 
vrijdag 13 december a.s.  

Willem Ruijs, penningmeester CvK 
 
Kerkbalans 2025 
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2025 zijn 
inmiddels in volle gang. Het thema van de actie is:  
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De start is op 
zaterdag 11 januari en eindigt 14 dagen later op 25 januari. 
Ruim honderd vrijwilligers zullen worden benaderd om u in die 
periode een envelop te bezorgen met het verzoek om bij te 
dragen.  
Niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons is en 
blijft de kerk van grote waarde. Gelukkig hebben we de lastige 
coronajaren achter ons gelaten en kunnen we weer in alle 
vrijheid naar de kerk om God en elkaar te ontmoeten. Daar zijn 
we erg dankbaar voor! Graag willen wij als kerk ook in 2025 van 
betekenis zijn voor alle mensen, maar zeker ook voor hen die 
zich betrokken weten en onze kerk een warm hart toedragen.  
De inkomsten uit Kerkbalans vormen een belangrijke financiële 
basis voor onze kerk en zijn tevens hopelijk een gezonde 
financiële start van 2025. Het maakt het namelijk mogelijk dat 
onze belangrijke taken zoals bijvoorbeeld de verkondiging van 
Gods woord in de erediensten, de aandacht voor- en het 
bezoek van ouderen en zieken, de catechese, het jeugdwerk in 
PaKaN! en de diverse gespreksgroepen over Bijbelse thema’s 
door kunnen gaan.  
De afgelopen tijd zijn we geconfronteerd met enorme 
prijsstijgingen. De gestegen energie- en personeelskosten zijn 
daar voorbeelden van. Hierdoor is het een grote uitdaging om 
financieel gezond te blijven. Een goede opbrengst van de Actie 
Kerkbalans is daarbij van groter belang dan ooit tevoren. 
Daarom vragen we al onze gemeenteleden vanaf 18 jaar nu 
alvast goed na te denken over wat ze volgend jaar willen en 
kunnen geven voor Kerkbalans. We beseffen dat een ieder van 
ons door de sterk gestegen kosten het financieel lastiger heeft 
gekregen. De één wat meer dan de ander. Het is dan ook goed 
te zeggen dat we blij zijn met elke bijdrage. Mogen we daarom 
ook in 2025 op u  rekenen? Alvast hartelijk dank voor uw 
betrokkenheid en bijdrage.  

Rijk Stobbelaar, College van Kerkrentmeesters  
 
19 december: Kerstbakjes maken in Pand25  
Op deze donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur is er 
weer gelegenheid om samen kerstbakjes te maken. Het belooft 
weer een gezellige en actieve middag te worden. Voor 
materialen, groen en decoratie wordt gezorgd. Er staat een 
voorbeeldstuk ter inspiratie. U mag natuurlijk ook zelf een 
bakje of andere spullen meenemen. Tussendoor is er tijd voor 
koffie, thee en iets lekkers. Er staat een pot voor een vrijwillige 
bijdrage voor de onkosten.  
U kunt zich opgeven bij Jennie Beniers.  
Weet dat u van harte welkom bent, we hopen u op deze 
middag te begroeten. 

Pastoraal team Noord-West en Zuid-Oost 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan 
de Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
17-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 202,61 € 231,10 € 98,55 
Vinkenbuurt 27,85 23,85 
Kerk Vinkenbuurt 29,62 
 
24-11 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 293,06 € 337,37 € 112,20 
Vinkenbuurt 30,85 34,65 
Kerk Vinkenbuurt 31,90 
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Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 via mw. M. Reurink 
Voor de kerk Vinkenbuurt 
€ 50,00 via mw. M. Hierink 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via mw. J. Beniers 
€ 15,00 via mw. R. van Lenthe 

Hartelijk dank 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
11 december Ophalen van de kerstattenties: 
Beste contactpersonen, ambtsdragers, 
Op woensdagavond 11 december, tussen 19.00 uur en 20.00 
uur, kunt u de kerstattenties weer ophalen in De Kern. 
Deze (extra) attenties liggen voor u klaar om rond te brengen in 
uw eigen sectie. Ook PaKaN! zal er zijn om de kerstattenties 
voor de jeugd uit te delen! We hopen elkaar dan te zien,  

Namens de diaconie, 
Joke Hogenkamp en Allina Kremer. 

 
Bericht vanuit De Kern 
26 december (2e kerstdag )is De Kern open voor gezellig 
samenzijn. Vanaf 15.00 uur bent u welkom, voor een kopje 
koffie en drankje, broodje en soep. Wij willen graag weten wie 
er komt, dus graag even opgeven. Bij de ingang van De Kern ligt 
een lijst, maar u mag dit ook per mail of telefoon doorgeven. 
Graag voor 21 december. 
 
Ouderenpastoraat vanaf 1 januari 2025 
Zoals bekend zal zijn komt er een einde aan de verzorging van 
het pastoraat in het Cluster Ouderenpastoraat door ds. Wim 
den Braber. Op 29 december zullen we afscheid van hem 
nemen als hij voorgaat in de morgendienst in de 
Gereformeerde kerk. 
Hoe gaat het daarna? Tot het afscheid van ds. Kest Jelsma op  
7 september zal de situatie als volgt zijn: Ds. Kest Jelsma zal als 
predikant het pastoraat verzorgen in Oldenhaghen,  
De Hoekstee, Nijenhaghen, Het Kaartspel, Het Strookje en 
‘t Vlierhuis. Ook de gemeenteleden in de verzorgingstehuizen 
buiten Ommen zullen door hem bezocht worden. Wat uit het 
huidige Cluster Ouderenpastoraat hierboven nog niet genoemd 
is, nl. De Brug en Het Hoefijzer, daarvan geldt dat ds. Hans de 
Greef daar het pastoraat voor zijn rekening gaat nemen vanaf  
1 januari.  
Verder is er nog één belangrijke verandering te noemen en dat 
is dat als gemeenteleden, of ze nu uit wijk 1 of uit wijk 2 
komen, verhuizen naar één van de zorgcentra ze hun eigen 
predikant houden.  
Tijdens vakanties of als de pastorale druk vanwege meerdere 
uitvaarten in een week te groot is kunnen onze beide 
predikanten een beroep doen op mw. Gera Mateman of  
ds. Wim den Braber. Beiden hebben aangegeven hiertoe bereid 
te zijn en daarvoor is de Kleine Kerkenraad hen dan ook 
dankbaar. 
 
Giften 
€ 50,00 via ds. Jelsma voor de kerk 

Hartelijk dank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
7 december Kerstsamenzang 

met Ad Huetink (orgel) om 20.00 uur in de 
Willem Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld. 
Reserveren wordt op prijs gesteld:  
℡ 0572-371838 of via de website. Er zijn 
kosten aan verbonden. Graag contant 
betalen, het is niet mogelijk om te pinnen.  

 
14 december Kerstfair-SOVO 
We bereiden ons weer voor op 
de volgende actie om geld in te 
zamelen voor de bouw van het 
bejaardenhuis in Oekraïne.  
Dit jaar staan we weer op de 
kerstfair in Ommen op 14 december. U kunt daar weer onze 
heerlijke eigen gebakken knijpertjes kopen en de eigen 
gemaakte grafstukken en kerstbakjes. Veel vrijwilligers gaan 
vanaf 9 december aan het werk om grafstukken en kerstbakjes 
te maken. Als u niet tot 14 december kunt wachten, vanaf  
9 t/m 13 december zijn de grafstukken en kerstbakjes ook te 
koop in het nieuwe depot van SOVO aan de Brink 53 (achter de 
sportschool) en vanaf 17 december buiten bij de Husselmus, 
Varsenerpoort 12.  
Op de PKN app kunt u onder de groep SOVO de vorderingen 
van de bouw van het bejaardenhuis volgen, regelmatig worden 
er foto’s opgezet.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Johan Hofmeijer, of Erna Martens. 
 
18 december Kerstviering ANBO-PCOB Ommen 
Waar dromen wij van en 
waar verlangen wij naar? 
Er gebeurt veel in ons 
leven en in deze wereld  
waar wij geen grip op hebben en dat we graag anders willen 
zien. De seniorenorganisatie ANBO-PCOB Ommen houdt haar 
kerstviering op deze woensdag om 14.00 uur in De Kern. 
Belangstellenden en leden nodigen we van harte uit om deze 
viering bij te wonen. Het thema is: droom en verlangen. Pastor 
Marie-Jose Dusseldorp OP, verbonden aan de orde van de 
Dominicanen in Zwolle, zal het Kerstevangelie toelichten met 
meditaties, dia’s en zang. Margriet Hierink begeleidt de 
samenzang en zorgt voor een muzikaal intermezzo.  
Elly Schrijver draagt enkele gedichten voor. Er is een ruime 
pauze om de onderlinge band te versterken. De toegang is 
gratis. 
 
28 februari 2025 Timzingt in Raalte! 
Timzingt maakt al jaren cabaret over 
leren, lieven en leven en wat dat 
allemaal te maken zou kunnen hebben 
met dat ongelooflijke geloof dat hem 
maar blijft boeien. Hij brengt een 
programma over zijn leven met en in de 
kerk. Scherpzinnig cabaret, goede 
verhalen en mooie liedjes. Tim 
begeleidt zichzelf op piano, gitaar en 
ukelele. Een avond ontroerend goed cabaret: dit wil je niet 
missen! 
Tijd: 20:00 uur.  
Locatie: Plaskerk, de Plas 7 in Raalte  
Er zijn kosten aan verbonden. Kaarten reserveren via  
 activiteiten@pknraalten.nl 
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Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 

Laten we God danken dat we te midden van het 
duister van deze wereld erop mogen vertrouwen dat 
Jezus het kwaad heeft overwonnen en we mogen 
uitzien naar Zijn Licht voor de wereld. 
Laten we bidden dat we, in navolging van Jezus, 
tegenover al het kwaad in deze wereld het goede 
zullen proberen te zetten, door de kracht van de 
Heilige Geest. 
Laten we bidden voor mensen die het zwaar hebben in 
hun leven. Dat ze Gods nabijheid en kracht zullen 
mogen ervaren en er verandering in hun situatie zal 
mogen komen.  
Laten we God danken dat Hij ons nooit alleen laat en 
we erop mogen vertrouwen dat we gedragen worden 
door Zijn liefde die sterker is dan de dood. 
Laten we bidden voor de mensen die niet meer weten 
hoe ze financieel rond moeten komen. Dat ze de weg 
naar hulp zullen weten te vinden en ook daadwerkelijk 
geholpen zullen worden.   
Laten we God danken voor alles om ons heen waar we 
van mogen genieten.  
Laten we Gods zegen vragen voor alle Advents- en 
Kerstvieringen die er in de komende weken worden 
gehouden. Dat iedereen in deze vieringen Gods liefde 
voor ons mag ervaren.  

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 20 december. 
Let op! Dit nummer is voor 3 weken. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 10 december voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via 
e-mail: 
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 

IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie  : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven 
gedeelte van de kerkapp 
 
 

Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman 
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Interkerkelijk Missionair Punt Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-15.30 uur  
Zaterdag  13.30-15.30 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
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Gereformeerd kerk- en zalencentrum 
 

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim 
aanbod aan zalen voor diverse doeleinden. 

 
Tevens kunnen wij uw lunch, koffietafel en buffet verzorgen. 

 
Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u 

contact opnemen. 
 

Adres:  Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
℡ 0529-451206 

 dekern@pkn-ommen.nl 
Telefonisch alleen bereikbaar tijdens openingstijden van  
De Kern. Per mail en app kunt u altijd uw bericht achter 

laten 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden 
gebruikt. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 
 

Diversen 
 

 
Puzzelhoekje 

Het blijkt dat het puzzelhoekje niet zo’n succes is. Daarom stop 
ik er maar mee. Het is wel jammer, maar ik heb het 
geprobeerd. 
Zo nu en dan plaats ik een puzzel voor de liefhebber. 
 
Hieronder staan 21 vragen. Als je de vragen beantwoord hebt 
neem je van elk antwoord de eerste letter en zo ontstaat een 
zin. Wil je de puzzel insturen dan wil ik graag alle antwoorden 
en de gevonden zin. 
 
1. Toen Paulus tot bekering kwam was hij op weg naar? 
2. Hoe heette de raadsman van David die zelf een einde aan 
 zijn leven maakte? 
3. Op welk gebergte sneuvelde Saul en enkele van zijn 
 zonen? 
4. Wie werd door Priscilla en Aquila onderwezen in de 
 christelijke leer? 
5. Van wie was Eliëzer een knecht? 
6. Met wie was Abigaïl, een vrouw van David, eerst 
 getrouwd? 
7. Welke profeet in Babel verklaarde de dromen van 
 Nebukadnezar? 

8. Welke zoon van David, behalve Absalom, probeerde het 
 koningschap van zijn vader af te nemen? 
9. Van welke farizeeër ontving Paulus onderwijs? 
10. Wat betekent de afkorting D.V.? 
11. Hoe heette de zus van Laban? 
12. Wie werd door Saul als opperbevelhebber van zijn leger 
 aangesteld? 
13. Wie knipte éénmaal per jaar zijn haar omdat het anders te 
 zwaar werd? 
14. Hoe heette de knecht van Elisa? 
15. Hoeveel brieven heeft Petrus geschreven? 
16. Welke koning leefde na een ernstige ziekte nog 15 jaar? 
17. Hoe heette de oudste zoon van Abraham? 
18. Wiens vrouw gaf haar man het advies: Zeg God vaarwel 
 en sterf? 
19. Hoe heette de zoon van Boaz en Ruth? 
20. Hoe heette de Israëliet in wie geen bedrog is? 
21. Noem een Bijbelboek met wijze uitspraken. 
 
Oplossing kan gestuurd worden naar Willemien Eilander 
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